
PINKSTEREN IS OPENSTAAN 

Pinksteren is openstaan  
voor een kracht  
die je boven jezelf uittilt. 

Is warm lopen  
voor iets wat hoop geeft  
en uitzicht biedt.  

Is geloven dat  
heel gewone mensen  
iets buitengewoons  
tot stand kunnen brengen  
als ze zich laten inspireren  
door woorden  
van liefde en kracht. 

Greet Brokerhof-Van der Waa 

 

DANK JE WEL… 
aan alle sympathisanten, sponsers groot en klein, 
elke bijdrage vinden we fijn! 
 

Giften voor onze vzw blijven heel welkom via: 

- een overschrijving of doorlopende opdracht op het rekeningnummer:  
   BE74 7755 9270 7407 van Pastorale Animatie, geloofsgemeenschap 
   Tereken 5A, 9100 SN 

- een bedrag, onder gesloten envelop, aan de vzw Pastorale Animatie,   
  af te geven op het secretariaat of in de brievenbus van pastorij Tereken 

                   
 

 
58ste NIEUWSBRIEF Pinksteren 2026 

Beste vrienden van onze geloofsgemeenschap, 
Beste sponsors,  

In deze 58ste nieuwsbrief vind je 

 een pinksterboodschap met oproep én dankjewel van Agnes M. 

 deel 2 van ‘Thuiskomen’, geschreven door pater Miel 

 Pinkstergedachte 
 Dank je wel… 

 

PINKSTERBOODSCHAP vanwege VZW Pastorale Animatie 
met oproep én dankjewel (gelezen op Pinksteren in de viering). 

Beste medegelovigen, 

Pinksteren: het feest waarop we worden gezonden 
om - met elkaar verbonden -  
mensen met Gods boodschap te verblijden 
en die in zijn Geest verder te verspreiden. 

Ik mag wel zeggen dat we hier op Tereken 
van geluk mogen spreken. 
Want hier staan zoveel mensen paraat 
met woord en daad. 

VZW Pastorale Animatie  
geloofsgemeenschap Sint-Jozef, Tereken 
Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas 
Ondernemingsnummer 460 186 707 
RPR Gent, afdeling Dendermonde 



Maar eerlijk? Wat zouden we zijn zonder Lieve, onze pastor 
want zij is hier de grote coördinator. 
Je zal het mét mij beamen: 
zij brengt werkgroepen en mensen samen, 
ze is voorganger in liturgie, 
voortrekker in diaconie, 
ook catechese trekt zij zich aan: 
kortom, met álle mensen begaan. 
Een opsomming van al haar taken 
zou dit lijstje echter te lang maken. 

Daarnaast is Jessica een soort klerk 
die instaat voor administratief en digitaal werk. 

Het is de VZW Pastorale Animatie die in hun loon voorziet 
maar weet: zonder sponsors gaat dit niet. 
Immers, zoals overal gaan de loonkosten omhoog 
en geraakt ons potje stilletjesaan droog. 
Daarbij komt nog de hervorming van het pensioen 
en vragen we ons af hoelang we dit nog kunnen doen. 

Maar we maken ons sterk 
hier op Tereken is Gods geest aan het werk. 
Om bij te dragen in de loonlasten, 
hopen we dat jullie gul in de buidel willen tasten. 
Dat kan door ons met uw gift in de schaal te verrassen 
of via de bankapp, waar je het bedrag kan aanpassen. 
Een vaste domiciliering is ook een mogelijkheid 
dat geeft ons alvast meer zekerheid. 

Laat ons zo verder dromen 
dat we hier nog lang samen kunnen thuiskomen. 
Daarom van ganser harte ook ditmaal 
een dikke dankjewel allemaal!  

THUISKOMEN  getuigenis van pater Miel 

Ik ben in Sint-Niklaas aangekomen in 2017.  
Thuiskomen in een stad was op mijn 
leeftijd een uitdaging. 

We waren voor Sint-Niklaas en 
Nieuwkerken met twee priesters.  
Er was - in de kerken die open waren voor 
de zondagse eredienst – iedere zondag een 
eucharistieviering.  
Zo kwam ik regelmatig in contact met de 
geloofsgemeenschappen.  
Het was voor Tereken toch wel iets speciaal. Ik ging er regelmatig 
naar de vergaderingen en dan -eigenlijk als waarnemer - vooral 
naar de LPG, meestal bij Agnes Maes, thuis. 

Ik denk dat het vergaderen ten huize van en de manier waarop, 
een grote meerwaarde heeft. Het heeft me zeker geholpen om me 
in Tereken beter thuis te voelen dan in de andere 
gemeenschappen waar ik eigenlijk alleen kom voor de 
zondagsdienst. 

Eerlijk toegegeven, ik heb het soms moeilijk met het anders-zijn 
van Tereken, vooral bij sommige delen van de eucharistieviering. 
Anderzijds kom ik onder de indruk van de initiatieven buiten het 
gewone. Ze hebben er goede vieringen. 

Ondertussen is het pastoraal landschap veranderd.  
Ik kom veel minder in Tereken en dat brengt een zekere 
vervreemding mee. De voorbije Goede Week en Pasen hebben het 
thuisgevoel wel weer nieuw leven ingeblazen. 
 

Pater Miel schreef nog meer wat ‘thuiskomen’ in zijn leven tot nog 
toe betekend heeft. Als je dit boeiend stukje van zijn biografie wil 
lezen, verwijzen we graag naar onze website 
https://sintjozeftereken.be/data/Thuiskomen-pater-Miel.pdf 


